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Berlijn,  december 

Hindernissen kunnen de mens in de weg gaan staan. Hij kan zijn
wezenskrachten ontplooien. De voorstellingen van geluk verschil-
len al naar gelang het wezen van de verscheidene mensen. Dioge-
nes. Ongeluk en geluk kunnen heel subjektief zijn. Geluk, harmo-
nie en egoïsme. Karma kan wel als wetmatigheid een verklaring zijn,
maar die is alleen terecht als die het leven verrijkt. Het zal in de we-
zenskern kiemen aansturen die tot een hogere vorm van volmaakt-
heid leiden. Een gelukkige gebeurtenis kan als begin van verdere
ontwikkeling worden beschouwd; ongeluk als gevolg van onze ei-
gen ontwikkeling. Wat uiterlijk op ons afkomt wordt veroorzaakt
door iets innerlijks. Ongeluk wordt tot oproep om onszelf te ver-
volmaken. Als we dingen geïsoleerd bekijken, bekijken we de schijn.
Zin en wezen laten zich zien wanneer we de totaliteit beschouwen.
De mens wordt omvormer van de schijn naar de realiteit. Het ware
wezen van geluk ontstaat pas wanneer de mens iets maken kan van
de uiterlijke feiten van het leven, ze inlijft in zijn zich ontwikkelen-
de wezenskern.
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